
Mijn naam is Jan Stans, ik ben ondernemer en ik maak gebruik van mijn recht
om op de Raadadviescommissie Ruimte der gemeente Neerijnen in te spreken.
Ik maak er niet graag gebruik van. 

Beter was het als het niet nodig was geweest, maar het moet omdat ik mijn
vertrouwen in bestuurders aan het verliezen ben. 

Niet alleen daalt mijn vertrouwen in wereldleiders. Ook op landelijk niveau is
het een keur aan geklooi. Ik hoop dat onze Gemeente een bolwerk van waardig
bestuur zal blijven.  

De Raad van de Gemeente Neerijnen, die kon ik vertrouwen dus daar ben ik
gaan wonen en werken. In Haaften. De principiële grondslagen van dit gebied
spraken mij aan. Samen bouwen, samen zorgen voor elkaar, iedereen een kans
bieden, een stem geven. Respect hebben voor elkaar en eerlijk blijven. Eerlijk
handelen vanuit je diepste geweten, altijd. 

Dus even een paar vragen en een eerlijk antwoord graag: wie van u woont in
Haaften? Wie van de Raadsleden of van leden van B&W woont er niet? En is
dat dan ver van uw bed, van hun bed? Of juist niet?

Heeft  u  straks  zeventien  uren  per  dag  geluidshinder,  maar  net  binnen  de
toegestane decibellen? Of niet.

Ligt u straks al om zes uur wakker, omdat ze weer beginnen. Ook op zondag
omdat uw brein geconditioneerd raakt? Of niet?

En  meldt  u  zich  lamgeslagen  bij  de  commissie  voor  planschade  vergoeding
omdat uw huis toch 22% in waarde achteruit is gegaan en u toch maar verhuist
om een echtscheiding te voorkomen? Of niet?

Staat u straks meer dan 37 minuten op de afslag van de A2 om over te steken
op de provinciale  weg? Of  niet?  En valt  dat  binnen de UWV tolerantie  van
woon/werkverkeer van 1,5 uur per rit? Of niet?

En  bent  u  straks  niet  geschrokken  als  er  weer  bijna  twee  kinderen  zijn
verpletterd  door  een  van  de vele  vrachtwagens  die  dagelijks  door  uw dorp
denderen, overigens bestuurd door vakbekwame chauffeurs? Of niet?



En heeft u al gezien dat in het plan misleidende fouten staan. Een jaar van 365
dagen waar op zondag niet wordt gewerkt telt 313 dagen en geen 240. Dat zijn
35000 containers van 80 voet meer. Let u wel goed op wat van Uden u op de
mouw spelt? Of niet?

En gelooft u nu werkelijk dat je zo’n container in 1,5 minuut van de wal in het
schip laadt en dat 720 keer per dag. Dat vergt binnen een week zeker 2 kranen
van 40 meter hoog. U weet toch wel beter. Of niet?

Ik hoop dat als u straks kiest en eerlijk uw geweten laat spreken en u niet laat
leiden door de zachte stem van de toekomstige miljoenenclaim als van Uden
zijn zin niet krijgt. Ik hoop dat u dan kiest voor het belang van de bewoners,
voor het belang van de principes, voor het vertrouwen dat mensen ooit in u
hebben getoond. Om te kiezen om de plannen van van Uden in Haaften te
stoppen en van Uden te verwijzen naar Medel.

En zo niet, dan hoop ik dat uw geweten uw hart uit uw lijf knaagt. 
Dan doe ik ook alsof dat ver van mijn bed is. 

Ik wens u wijsheid, moed en een Haaftens leven toe. 

Mijn naam is Jan Stans, ik woon in Haaften.  Met Hart en Ziel.

U wordt bedankt.

2.45 minuten helemaal


