Voorzitter,

Door mijn bijdrage aan deze algemene beschouwingen loopt als rode draad de klok. Want in de
afgelopen weken is regelmatig de klok in het nieuws geweest. Vooral het tijdstip twaalf uur was

onderwerp van gesprek. De kranten maakten melding van 5 voor twaalf, of zelfs twee voor twaalf.

De klok van twaalf uur is vaak het beeld van iets wat een aflopende zaak wordt. Of iets wat dringend
om maatregelen vraagt. Voor een groot aantal mensen in deze wereld is het hun leven letterlijk vijf
voor twaalf. We denken hierbij aan de mensen die te maken hebben met het terreur van IS, met al
diegenen die te maken hebben met ebola, en allendie in dergelijke omstandigheden hun uiterste
best doen om de klok tot stilstand te brengen. In die gevallen is vijf voor twaalf een kwestie van leven
of dood. De SGP staat in het besef dat de betrekkelijke rust die ons land in dat opzicht mag kennen
een zegen is van de Heere God. Alhoewel, meer dan tweehonderd van onze landgenoten zijn door
het neerstorten van hun vlucht MH17 uit de tijd. Dan komen de grote spanningen op het
wereldtoneel heel dichtbij, dan is opeens de strijd in Oekraine niet meer ‘ver van mijn bed’, nee dan
staan we met velen van onze inwoners langs de kant van de weg als daar de trieste stoet door de

gemeente Neerijnen trekt.

De vijf voor twaalf waar de media de laatste weken over heeft bericht, is naar aanleiding van
uitspraken van de Commissaris van de Koning en gedeputeerde Markink. Het heeft betrekking op de
financiéle positie van deze gemeente. De financiéle positie vraagt om ingrijpende maatregelen,
willen we dat de klok geen twaalf uur gaat slaan. Meer en meer duiken de laatste jaren de
gemeenten in het rood door risico’s die genomen in investeringen in het verleden waarvan de
revenuen op zich laten wachten. Deze raad zal voor grote uitdagingen staan om de begroting in de
komende jaren op orde te houden. Voor de SGP is het uitgangspunt dat de sterkste benen de

zwaarste lasten moeten dragen belangrijk bij de keuzen die gemaakt zullen worden.

Een gevoel van vijf voor twaalf, of beter gezegd, van drie maanden voor nieuwjaar, geven de
aanstaande transities. De zorg voor onze jongeren en ouderen die hulp behoeven zullen wij als
gemeente moeten oppakken. De SGP heeft er vertrouwen in dat het college dat goed aanstuurt,
maar ook als raad zullen we daar ons in moeten blijven verdiepen, in de tijd meegaan om als het
nodig is keuzen te maken die er toe doen. De constatering dat onze gemeente er één is die vanwege
de saamhorigheid en zelfredzaamheid een minder als gemiddelde rijksbijdrage zou ontvangen is
enerzijds wrang, maar anderzijds een compliment. Het lijkt kenmerkend te zijn voor gemeenten in de
bijbelbelt, waar men de tijd neemt om voor elkaar klaar te staan. De SGP wil wel nadrukkelijk
aandacht vragen voor de communicatie over dit onderwerp met onze inwoners. Velen van onze

inwoners hebben immers de klok horen luiden, maar weten nog niet waar de klepel hangt.



Wat ons betreft, voorzitter, heeft de klok inmiddels twaalf uur geslagen als het gaat over het
ruimtelijk beleid. Als SGP juichen we het initiatief van het college toe om met elkaar in een sessie na
te denken over de ruimtelijke invulling van onze gemeente in de toekomst. Niet denken in
huisnummers, maar veel meer in mensen en hun woonbehoeften. Welke kansen zien we met elkaar,
welke regelgeving hebben we nog wel nodig en op welke plaatsen en welke niet. Een ambtelijke
organisatie die meedenkt en denkt in oplossingen is een vereiste, ook om het economisch en

agrarische klimaat in onze gemeente te stimuleren.

Vijf voor twaalf lijkt het ook te zijn voor samenwerking in de regio. Verklaarde tegenstanders van
herindeling lijken zelfs te transformeren naar voorstanders. De SGP ziet een nadrukkelijk
samenwerken met de naburige gemeenten Geldermalsen en Lingwaal, mogelijk een ambtelijke fusie
als zeer gewenst. Dit om de kwetsbaarheid van het gemeentelijk bedrijf en de druk op onze
ambtelijke organisatie te kunnen verminderen. Het is overigens in deze discussie van groot belang
dat de klokken gelijk staan, soms lijken we nog wat in verschillende tijdzone’s te verkeren als
onderlinge gemeenten. Wij roepen dan ook dit college op om actief en codperatief aan de gang te

gaan om als gemeenten tegelijkertijd bij twaalf uur te zijn.

Voorzitter, bijzondere aandacht wil ik vragen voor een kerkklok. Veel van mijn collega raadsleden
horen net als ik zeer regelmatig de kerkklok van de hiernaast gelegen kerk. Dat betekend dat wij veel
op dit gemeentehuis aanwezig zijn. Een vernieuwde vergaderstructuur zou er aan moeten bijdragen
dat de tijd die we aan het raadswerk besteden meer efficiént is. Zodat we wat minder hier aanwezig
hoeven zijn. Want, zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Overigens, in het kader van
betrokkenheid van onze inwoners bij het gemeentebestuur is het best heel aardig om ook andere
kerkklokken te gaan beluisteren als raad. In de hoop dat burgerparticipatie van containerbegrip
transformeert naar een systeem wat in ons raadswerk geimplementeerd is. Vol verwachting willen
wij ons inzetten om samen met u allen tot inhoudelijke burgerparticipatie te komen. Al mag de SGP
fractie dankbaar constateren dat de achterban betrokken is bij het raadswerk en ons van goede

feedback voorziet.

Voorzitter, alvorens ik met uw toestemming het woord geeft aan collega Mulder voor de
inhoudelijke opmerkingen over de begroting, wil ik graag memoreren aan 6 april 1977. De
toenmalige president-directeur van KLM Sergio Orlandini staat die woensdagmiddag 6 april 1977 te
midden van bijna 250 doodskisten en enkele duizenden nabestaanden in hangar 11 op Schiphol-
Oost. Op hem rust de taak de herdenking te openen van de tot helaas dit jaar grootste
luchtvaartramp ooit: zondagmiddag 27 maart verongelukten op Tenerife alle 235 passagiers en de
complete bemanning van viucht KL4805. De KLM-directeur zegt onder meer: ,,De ondoorgrondelijke

gebeurtenis van zondag 27 maart op Tenerife heeft ons allen tot in het diepst van onze ziel geraakt



en ons opnieuw doen beseffen hoe broos het leven is. Onverwacht staan wij weer geplaatst voor de
indringendste vragen over leven en dood. Wij moeten ons hoofd buigen en erkennen dat de mens
tot veel in staat is, maar dat het beslissende niet aan zijn wil en macht is onderworpen.” Het KLM
mannenkoor zong daarna eveneens over een klok een tijdstip. Het koor zingt het vierde vers van het
lied “Vaste rots van mijn behoud”, dat begint met de regel: Eenmaal als de stonde slaat. Voorzitter
en collega raadsleden, mijn overtuiging is dat op die dag zal van ons gevraagd worden wat onze vaste

rots, onze basis is geweest in het leven.

Het gedicht “Troost” van de Friese schrijver Fedde Schurer, een overtuigd pacifist en Tweede
Kamerlid voor de PvdA van 1956 tot 1963, verwoord het zo:

Ik ben aan ‘t eind van mijn humaan latijn,
er is geen troost in bloem - of zonfestijn,

Er is behoud voor arme mensenzielen

in Christus’ kruis ... en heel de rest is schijn.

Een boodschap die klikt als een klok. Met deze indringende boodschap van Schurer, maar meer nog
een boodschap van de God van de Bijbel, wil ik mijn deel van de SGP bijdrage beéindigen.



