
Voorzitter, collega’s,

Het is inmiddels ook in onze gemeente de gewoonte geworden om bij de perspectieven nota de 

algemene beschouwingen te houden. Om daarmee het college ook de richting mee te geven voor het 

samenstellen van de begroting. Perspectieven nota. Mooi woord, perspectief. Ik heb het eens wat 

nagezocht, wat betekent dat nu, perspectief. De Van Dale zegt er meerdere dingen van, maar op 

vanavond is het meest van toepassing:  vergezicht of vooruitzicht. Wel aardig is op te merken dat het 

gezichtspunt waarvandaan men kijkt ook bepalend is voor het perspectief. Het is wel aardig, 

voorzitter, om eens wat historische gebeurtenissen in perspectief te plaatsen. 

- Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen op de Slotkapel van 

Wittenberg spijkerde. Zijn perspectief van toen was ontgetwijfeld een andere, als het effect van zijn 

actie voor het politieke speelveld en die de ontwikkeling van het protestantisme heeft gehad. 

- Deze maand juli is ook de maand dat in het Duitsland van 1933 alle politieke parijen, met 

uitzondering van de NSDAP zijn verboden. Daar moest ik aan denken toe ik vanmorgen de 

Gelderlander open sloeg. Er was een foto van een demonstratie in Arnhem te zien waar op stond: Het 

ruikt naar 1933. Onafhankelijk van het perspectief van waaruit we kijken en naar toe blikken: laten 

we niet meegaan in, aan de ene kant het creëren van de tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen. 

Maar ook aan de andere zijde, die mensen die zich zorgen maken over de invloeden van andere 

culturen en religies in onze samenleving wegzetten met verwijzing naar de bewindvoerders uit 1933. 

Juist de SGP is dankbaar dat we in een staatsbestel leven waar kleine partijen op sommige 

onderdelen een afwijkende mening mogen hebben dan de mainstream. In 2013 haalde ik de 

uitspraak aan van Simon Perez, toen uitgesproken in het programma Collegetour:  Hij zij: “democratie 

is niet het recht om gelijk te zijn, maar het recht om verschillend te zijn”.

- Over die afwijkende mening te spreken, voorzitter ik kan het niet laten met een knipoog te 

melden: het is deze maand een eeuw geleden dat Suze Groeneweg als 1e vrouwelijk lid werd 

geïnstalleerd in de Tweede Kamer. Vanuit het huidig perspectief gezien, duurt het toch nog meer dan 

100 jaar voordat zover alle parijen zijn.

Voorzitter, perspectief. Het college heeft ons een nota met perspectieven aangeboden. Eigenlijk een 

nota die perspectiefarm is. Hoofdstuk 3 van de voorjaarsnota geeft dat aan.  De discussie over dit stuk 

heeft reeds plaats gevonden in de Oordeelsvormende vergadering. De SGP kan zich vinden de 

voorstellen in deze nota. Bij beslispunt 4 wordt de raad uitgenodigd om wensen ter kennis te brengen 

voor de programmabegroting. De voorzitter begeleidde dit beslispunt in de oordeelsvormende 

vergadering met de waarschuwing om geen uitgebreide wensenlijst in te sturen. Vandaag las ik de 

opmerking: een avond als deze is als de rituele dans van sinterklazen, maar na de strenge 

waarschuwing van onze voorzitter in de oordeelsvormende vergadering zal zich daar waarschijnlijk 



niemand aan wagen. Maar toch waagt de SGP wel een kleine poging. Niet tot dansen, dat is niet zo 

aan ons beteed. Omdat we wel aan een financiële leiband van provincie en toekomstige partners 

lopen, maar omdat sommige maatregelen voor zowel de provincie als de partners goed kunnen zijn 

wagen we die poging. Vooral als de kosten mogelijk te overzien zijn. Het betreft onze motie voor een 

aantal camperplaatsen. De SGP heeft terug gekeken naar het begin van deze raadsperiode en gezien 

dat het perspectief van toen, vanuit het gezichtspunt van nu op de meeste punten gehaald is. Het 

onderdeel recreatie en toerisme is er wat ons betreft mager uitgekomen. Omdat de SGP vind dat 

initiatieven voor verblijfsrecreatie gepast zijn in onze gemeente willen we vragen om op een aantal 

plaatsen mogelijkheden voor het verblijf met campers te realiseren. De camperplaatsen op de Bol in 

Varik voorzien in een behoeft. Onze gemeente kan meer van deze plaatsen realiseren. Dit dient dan 

wel gepaard te gaan met enkele voorzieningen ter plaatse en communicatie. In een motie zullen we 

dan ook het college verzoeken hier concreet invulling aan te geven en dit in de partnergemeenten en 

provinciaal te bepleiten. Mogelijkerwijs is ook goed aan te sluiten bij de initiatieven vanuit de 

regionale speerpunten en middelen. Dank ook aan alle partijen in deze raad die dit initiatief 

ondersteunen. Voorzitter, slechts dit aangaande dit agendapunt. 

We wilden het deze keer kort houden. Er is veel te wensen, maar de realiteit is dat een toekomstige 

raad van de gemeente West Betuwe dat moet gaan waarmaken. Vanaf nu gezien is dat een boeiend 

perspectief. De diverse fracties kunnen elkaar mogelijk vinden om gezamenlijk te dingen naar de 

gunst van de kiezer. Een intensief traject van samenvoegen, luisteren naar de samenleving, campagne 

en zo voorts is ons voorland. Is het perspectief op de gemeente West Betuwe. En daar hebben we 

vertrouwen in. 

Maar voorzitter, zoals van ons gewend willen we het niet bij deze zaken laten. In den lande beginnen 

de meeste SGP vergaderingen met het lezen van een stukje uit de Bijbel. Ook hier plaatselijk. In die 

Bijbel lezen we over Abraham. Die ging op pad met zijn hele gezin, zonder perspectief. Eigenlijk zeg ik 

dat verkeerd, hij wist niet waar hij naar toe ging, maar zijn perspectief was een nieuw vaderland waar 

de Heere God hem naar toe leidde. Een samenvatting van die geschiedenis is prachtig verwoord in 

het Bijbelboek Hebreeën, hoofdstuk 11. Daar staat zo mooi dat Abraham leefde in het beloofde land, 

als vreemdeling.  Hij woonde er, werkte er, kreeg er kinderen, bemoeide zich misschien wel met het 

landsbestuur, maar was toch een vreemdeling. Toen Abraham uit zijn vertrouwde omgeving weg ging 

naar een nieuw land had hij niet alleen perspectief op een nieuw vaderland op de aarde, maar nog 

meer. Er staat in de Bijbel: Hij was begerig naar een beter, dat is, naar een vaderland in de Hemel. En 

hoe kan het ook anders: we ervaren dat hier op aarde van alles mis is doordat de mensheid los van 

God er vaak een rommeltje van maakt. Daarom is Jezus Christus gekomen, om dat wat zijn doel op 

aarde heeft gemist, want dat is de betekenis van het woord zonde, te herstellen en zo het perspectief 

te geven op een Hemels vaderland. Voorzitter, dat perspectief gun ik ons allen.


